Huisbezoek Driekoningen-zingen II.PRIVATE 

Na het aanbellen en als de deur is opengegaan, kunnen jullie je met deze woorden voorstellen:

1. Rollenspel
Sterdrager (Begroeting)

Goedemorgen/middag/avond medeparochiaan, wij hebben bij u aangebeld

wij zijn drie koningen van ver en zijn de ster achterna gesneld.

Caspar (Voorstellen)

Wij kwamen uit het Oosten, op zoek naar het koningskind

en vonden het in Betlehem, door zijn ouders bemind.

Melchior (Zegen)

Wij mochten het aanbidden en met onze gaven gedenken

en aan u willen wij deze huiszegen schenken.

Balthasar (Projekt)

Een kleine wedergave vinden wij heel fijn

het is voor kinderen in nood, voor groot en voor klein.

Samen (Dank en afscheid)
De vreugde van Kerstmis hebben wij van harte verspreid,

en danken u voor tijd, aandacht en ontvankelijkheid.

2. Lied
Daarna kan een lied gezongen worden. Intussen heeft de bewoner van het huis de mogelijkheid iets te gaan halen om jullie te belonen.

3. Tot slot geef je de huiszegen af, dank je hartelijk voor de ontvangen gaven en neem je afscheid.

